
 
 
 

 
 

 

 

Zondagsbrief 6 juli 2025 

Protestantse Gemeente Enschede 

derde zondag van de zomer 
 
Voorganger:   mw ds. N. Beimers (Zwolle) 
Organist:    Jan Willem Fikse 
Ouderling:    Sjoerd de Vries 
Lector:    Trix Mannak 
Diaken:    Arend Arensman 
Diaconale mdw:  Anja Bunk 
Jongeren 16+:  Andries Bijmold 
Jeugdkerk:   Andries Bijmold, Harmen Droogendijk, Lisanne Veneman - Teekens 
Kinderdienst:   Annemiek Vervoorn, Esther Beimers, Marieke Lieverdink, Mark Floors 
Koster:  Corry van der Sijs 
Hulpkoster:     Anet Antvelink 
Oppas:               Hilde Feil, Vera Barkel 
Bediening beamer:   Henk Janssen 
Studio:    Jan Brouwer 
Koffieschenkers:   Agnes Bijmold, Ina Smelt, Bob Samson 
Deurdienst:    Bertine Luttikhedde, Roel Schimmel 
 
Kaart en bloemen 
De kaart is bestemd voor dhr. H. Mondria aan de van Diemenstraat, we willen hem heel hartelijk 
bedanken voor het decennialang verzorgen van de verspreiding van Kerk en Stad. 
 
Collecte 
Eigen jeugdwerk. De zomervakantie is in aantocht.  De kinderen die na de vakantie naar de 
middelbare school gaan horen dan niet meer bij de kleintjes, ook niet in de kerk. Ze nemen afscheid 
van de kinderdienst, en maken de overstap naar de jeugdkerk.  We wensen ze veel succes en plezier! 
De collecte van vandaag is bestemd voor die jeugdkerk, maar ook voor de kinderdienst, en voor het 
hele scala aan andere activiteiten van, voor en door de kinderen en jongeren in onze eigen gemeente. 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Enschede 
o.v.v. “collecte 6 juli eigen jeugdwerk”. 
 
Bericht kinderdienst 
Op 6 juli as. stappen Joep Vervoorn en Ruben Droogendijk over van de kinderdienst naar de 
jeugdkerk. Onder leiding van ds. Nelleke Beimers zullen wij tijdens deze dienst stil staan bij deze 
overstap. De dienst zal in het teken staan van de jeugd en zij zullen de hele dienst aanwezig zijn.  
Iedereen is welkom om er samen een mooie dienst van te maken! 
 
Simon 12 ½ jaar op kerkelijk bureau aan het werk 
Afgelopen dinsdag 1 juli was Simon 12 ½ jaar aan het werk op het kerkelijk bureau. Tijdens de 
koffiepauze in de ontmoetingsruimte is Simon in het zonnetjes gezet voor het vele door hem voor onze 
gemeente verrichte werk. Simon van harte gefeliciteerd met dit jubileum! De kerkrentmeesters 
 
berichtje 
Tineke Braamer mag het ziekenhuis verlaten en verhuist donderdag 3 juli naar Woonzorgcomplex 
Klaaskateplein. 
 
 
 

LB 288 (2x) 
LB 421 
Luisterlied Trinity: Ik wens jou 
Lukas 2 :41-52 
LB 1006 
LB 423 :1 en 2 
LB 423: 3 

https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=257&groep_naam=Voorgangers
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=253&groep_naam=Organisten
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=255&groep_naam=Ouderlingen
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=262&groep_naam=Lectoren
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=256&groep_naam=Diaconie
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=514&groep_naam=Diaconale%20mdw
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=563&groep_naam=Jongeren%2016+
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=397&groep_naam=Jeugdkerk
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=396&groep_naam=Kinderdienst
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=263&groep_naam=Kosters
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=439&groep_naam=Hulpkoster
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=254&groep_naam=Kinderoppas
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=401&groep_naam=Beamer%20en%20video
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=435&groep_naam=Studio
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=407&groep_naam=Koffieschenkers
https://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=406&groep_naam=Deurdienst


 

  
Protestantse Gemeente Enschede 

 
Voorbereiden Kerstvieringen 
We zijn nog op zoek naar meerdere gemeenteleden die na de zomerperiode samen met dominee Niek 
Scholten de komende kerstvieringen willen voorbereiden. U kunt zich aanmelden via 
ak@pgenschede.nl of bij één van de ouderlingen. 
 
 

Kerk in Damascus 
Beste broeders en zusters,   
 
Jullie hebben waarschijnlijk op het nieuws gezien en gehoord over de afschuwelijke  
aanslag die zondag 22 juni heeft plaatsgevonden op een kerk in Damascus. Sinds die zondag word ik 
overweldigd door sterke gevoelens van verdriet en machteloosheid.  
Het is zo hartverscheurend om te zien hoe mensen in alle rust in de kerk zaten te bidden voor vrede 
en rechtvaardigheid, toen plotseling twee gewapende mannen binnen  
kwamen. De een opende het vuur in willekeurige richting op de aanwezigen, terwijl de ander – die een 
explosievengordel droeg en een bom in zijn hand had – werd aangevallen door twee moedige mannen 
onder de aanwezigen. Binnen enkele seconden probeerden zij zijn duivelse plannen te dwarsbomen.  
De mannen schopten de bom in zijn hand naar een kant van de kerk waar bijna geen mensen waren. 
Aan de andere kant bevonden zich meer dan 250 mensen. Vervolgens sprongen ze op de man terwijl 
hij zijn explosiegordel tot ontploffing bracht…  
 
De vrouw die dit verhaal op tv vertelde, is de echtgenote van een van de dappere broers die zich 
hebben opgeofferd. Door hun lichamen werd de ergste schade van de explosie opgevangen. Dankzij 
hen zijn er veel levens gered. Anders had waarschijnlijk niemand het overleefd. De vrouw zei: “Terwijl 
ik paniekerig van onder de bank toekeek wat er  
gebeurde tussen mijn man, zijn broer en de terrorist, zag ik ineens het lichaam van mijn man en 
zwager in stukjes de lucht in vliegen.” Haar stem viel weg en ze begon te huilen. Waarom al die pijn…  
De aanslag heeft als gevolg 30 dodelijke slachtoffers en bijna 70 gewonden.  
Mijn familie woont in de buurt van de kerk en is enorm geschrokken. Gelukkig was  
niemand van hen buiten tijdens de aanslag. 
  
Ik kon mijn gevoelens van angst niet eens onder woorden brengen tot het moment dat ik hoorde dat ze 
ook deze keer ongedeerd zijn gebleven.  
Onder de slachtoffers en gewonden ken ik veel mensen van vroeger. Het zijn vrienden, buren en oud-
schoolgenoten. 
  
Ik wil deze mensen heel graag helpen en bijstaan in deze bijzonder traumatische  
gebeurtenis.Naast hun verdriet, trauma en zorgen, moeten zij zich ook nog eens zorgen maken over 
de enorm hoge kosten voor behandeling en medische zorg.  
Ik wil van harte deze zwaar getroffen mensen ondersteunen. Alléén lukt het mij niet, ik voel me 
machteloos. Uw bijdrage zou daarom van harte welkom zijn.   
Yasmin khalaf-Haidar   
 
De diaconie roept u op  een bijdrage te leveren          
aan de slachtoffers via deze QR -code. Uw steun wordt zeer gewaardeerd. Wilt u liever geen gebruik 
maken van de code, dan mag uw gift ook overmaken op  
NL52TRIO0198319967 tnv Stichting VEDAN onder vermelding van “ Kerk in Damascus”. uiteraard is 
een contante gift ook welkom! 

 
 
Dienst volgende week:            Ds. J.A. Droogendijk (Franeker)  
Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: 
zondagsbrief@pgenschede.nl 

mailto:zondagsbrief@pgenschede.nl

